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Vandaag gingen we voor het eerst naar de Poolse school, de school bleek een school te zijn 
met basisschool en middelbare school in een. We zijn begonnen met een introductie waarin 
het project werd geïntroduceerd en sommige leerlingen van Polen en Nederland hadden een 
presentatie over hun eigen land. Daarna hadden we een stadswandeling door Bielsko-biala.  
We hebben veel over de stad en gebouwen daar geleerd. Ook zijn we naar een museum 
geweest met kunst. 
 

   
 
Daarna zijn we begonnen met een project om een nieuwe stadswandeling te maken met 
bijzondere gebouwen uit Bielsko-biala.  Na schooltijd hebben we verschillende dingen 
gedaan.  Janouk is na schooltijd gaan schaatsen met een paar andere leerlingen en daarna 
zijn we naar een restaurant geweest met heel erg lekkere burgers. Sarah-Anna heeft een 
rustige middag thuis gehad en heeft haar uitwisselingsstudent beter leren kennen. 
 
Janouk en Sarah-Anna 
 

  
 



 
 


